
 

Tận tình bồi dưỡng đồng chí 

Chi Lăng 

“Bác Đống ơi! Thóc đưa vào lò thúc mầm để gieo mạ xuân hỏng hết rồi. Chẳng 

hạt nào nứt nanh cả, lại bở nát, có mùi chua. Làm thế nào hả bác?” Đó là tiếng 

cô Nhộn, người bí thư trẻ tuổi của chi bộ hợp tác xã Liên Hoà, xã Liên Minh, 

huyện Vụ Bản (Nam Hà) gọi đồng chí Đống. 

“Lúa đã mất phẩm chất thì còn mầm với nanh gì nữa! Ta sẽ chuẩn bị gieo đợt 

khác vậy”. 

Nhộn vào nhà, phản ánh tình hình làm mạ xuân với đồng chí. Sau khi trao đổi 

xong công việc, đồng chí Đống thân mật tâm sự với Nhộn: 

“Tôi làm việc cho dân, cho Đảng 24, 25 năm trời; làm bí thư, chủ tịch xã 14, 15 

năm liền. Nhưng đến nay tôi mới thấm thía với khuyết điểm mà ta vẫn phê bình 

nhau là “chạy quanh” hợp tác xã. Lãnh đạo sản xuất nông nghiệp mà ta chỉ coi 

trọng các khâu cày bừa, gieo mạ, cấy hái, không chăm lo khâu thu hoạch là thiếu 

sót. Lúc thu hoạch, lại chỉ lo việc cân thóc, không lo giáo dục tinh thần làm chủ 

tập thể cho xã viên, thì công việc cũng không đầy đủ. Việc cân thóc chẳng khó 

gì, cân được lòng người mới là điều thật khó!” 

Nhộn là bí thư chi bộ, kiêm trưởng ban kiểm soát hợp tác xã nông nghiệp. Đồng 

chí Đống là uỷ viên ban kiểm soát. Vụ mùa vừa qua, được phân công phụ trách 

kiểm tra việc thu hoạch và cân thóc của các đội trong toàn hợp tác xã, đồng chí 

không nhận việc đó và xin xuống hẳn một đội yếu nhất ngay từ đầu vụ thu 

hoạch. Xuống đội sản xuất, điều đồng chí chú ý đầu tiên là làm cho mọi người 

có ý thức chăm lo và bảo vệ của cải của hợp tác xã. Người người luôn nhắc nhau 

không nên cái gì cũng vơ vào cho mình, không lãng phí từ hạt thóc, bó rơm của 

hợp tác xã. Thấy rơm đập chưa kỹ, rũ chưa sạch, thóc lúa rơi vãi, hoặc hiện 

tượng gì khác, đồng chí ân cần nhắc nhở bà con làm cho gọn gàng. Đồng chí lại 

đề nghị với đội sản xuất chia xã viên thành từng nhóm, mỗi nhóm phụ trách một 

khâu công việc như gặt, đập, rũ rơm, cân thóc… Các nhóm kiểm tra, đôn đốc 



nhau làm việc. Nhờ đó, công việc thu hoạch làm được nhanh gọn hơn những 

năm trước và lại tránh được lãng phí. Thấy xã viên định đưa thóc lép về bỏ 

chuồng phân trại chăn nuôi, đồng chí Đống đề nghị bà con xã viên sàng sảy lại 

và lọc ra được hơn tạ rưỡi thóc chắc để nuôi lợn. Khi cân thóc, thừa một nắm, 

đồng chí cũng nhắc bà con trả lại cho hợp tác xã. Nhưng thiếu một nắm, cũng 

phải bốc thêm vào cho đủ. Đồng chí thường nhắc nhở bà con: cái chung cái 

riêng phải rõ ràng, không tham lam, làm hại của chung song cũng không để thiệt 

cho từng người. Khi tổng kết vụ mùa, đội này được công nhận là đội thu hoạch 

nhanh gọn và đạt năng suất cao nhất hợp tác xã, trong điều kiện lúa như nhau. 

Đồng chí Đống chỉ ra cho Nhộn thấy một trong những nguyên nhân làm năng 

suất bị thấp là ở khâu đó. Đồng chí khuyên Nhộn: “Làm cán bộ lãnh đạo hợp tác 

xã, công việc bận thật, chẳng dễ gì mà xuống hẳn một đội trong suốt cả vụ thu 

hoạch được. Nhưng làm người lãnh đạo thì phải nghĩ tới việc xuống đội, có đi 

xuống như thế mới biết công việc ở đó làm thực, hư ra sao, mới rút kinh nghiệm 

để chỉ đạo chung”. 

Hỏi Nhộn về tỷ lệ trừ hao khi giao thóc ướt cho xã viên phơi, và đồng chí nói 

tiếp: “Năng suất của đội còn ở cả khâu này nữa. Định tỷ lệ trừ hao quá thấp thì 

người nhận phơi bị thiệt. Nếu định tỷ lệ đó quá cao thì chỉ người phơi thóc được 

lợi, thiệt chung cho hợp tác xã, ảnh hưởng đến việc đóng góp cho Nhà nước. Chi 

uỷ phải nhận xét, đánh giá cho đúng để lãnh đạo hợp tác xã thực hiện tốt. Việc 

này làm không đúng sẽ ảnh hưởng đến việc tính cân đối giữa mức ăn của xã viên 

và làm nghĩa vụ lương thực của hợp tác xã đối với Nhà nước”. 

Đồng chí thường góp ý kiến rất cụ thể với cán bộ, đảng viên trong công tác vận 

động quần chúng, trong việc tổ chức thực hiện các chính sách của Đảng và Nhà 

nước ở xã, hợp tác xã,… Đó là cách bồi dưỡng đảng viên mới rất thiết thực của 

đồng chí Đống, người bí thư đảng uỷ lâu năm nhất của xã Liên Minh. Trong hơn 

mười năm làm cán bộ lãnh đạo chủ chốt của xã, bằng những biện pháp giáo dục, 

kèm cặp tận tình như trên, đồng chí đã cùng với đảng bộ Liên Minh bồi dưỡng 

kết nạp được hàng trăm đảng viên, đào tạo được hàng chục cán bộ tốt cho Đảng, 



trong đó có những đảng viên đã trở thành cán bộ của huyện, tỉnh, hoặc cán bộ 

quân đội. 

Hơn năm nay, vì tuổi già, sức yếu, đồng chí Đống tự nguyện xin thôi chức bí thư 

đảng uỷ mà đảng bộ đã tín nhiệm giao cho trong nhiều năm. Tuy không làm bí 

thư, song đồng chí vẫn luôn chăm lo vun đắp, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng 

viên trẻ vững vàng. 

Đảng bộ và chi bộ định bố trí đồng chí Đống tham gia sản xuất và lãnh đạo ở 

hợp tác xã thủ công nghiệp sơn mài của xã, một nghề mà trước đây đồng chí đã 

từng làm. Nhưng đồng chí xin nhận chức uỷ viên ban kiểm soát hợp tác xã nông 

nghiệp và một vài việc khác trong Mặt trận Tổ quốc xã để có điều kiện giúp đỡ 

các đồng chí lãnh đạo tốt hợp tác xã nông nghiệp. 

Đồng chí báo cáo trước đảng bộ và chi bộ: “Các đồng chí thông cảm với hoàn 

cảnh gia đình và tình hình sức khoẻ, cho tôi nghỉ công tác ở xã và trở về với 

nghề làm sơn mài, mỗi tháng có thể kiếm được sáu, bảy chục đồng, đời sống gia 

đình tôi sẽ sung túc và không phải vất vả nữa. Nhưng nếu vì thế mà gò bó tôi 

vào mấy bức tường, chỉ còn việc chăm lo đời sống gia đình, thì tôi không thể 

sống như thế được. Tôi xin nhận công tác kiểm soát của hợp tác xã để xem xét 

việc chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, giúp chi uỷ và ban quản trị hợp 

tác xã làm việc được tốt.” 

Với chức trách uỷ viên ban kiểm soát hợp tác xã, khi ra đồng đồng chí Đồng chú 

ý phát hiện cho ban quản trị hợp tác xã hoặc ban chỉ huy đội sản xuất những 

đám lúa bị sâu cắn, thiếu nước,… Khi gặt hái, đồng chí động viên thanh niên, xã 

viên gặt trước những đám lúa đổ, ngập nước. Nghe bà con xã viên ở một dội 

phản ánh cán bộ, đảng viên ở đó phơi lúa tốt, còn lúa xấu giao cho xã viên phơi. 

Đồng chí kiểm tra, xác minh lại sự việc và kịp thời báo cáo để chi uỷ có biện 

pháp uốn nắn ngay. Thấy một tổ đảng lãnh đạo đội sản xuất đạt danh hiệu đội 

tiên tiến năm năm liền, nay bỗng nhiên bị tụt, đồng chí đến tận nơi cùng với 

đồng chí tổ trưởng đảng phân tích tìm ra nguyên nhân và bàn cách sửa chữa… 

Các cuộc họp chi uỷ, đồng thường được mời đến dự và không bao giờ vắng mặt. 



Trong những cuộc họp này, đồng chí thường nghe các đồng chí phát biểu tình 

hình và chú trọng xem xét các làm việc của chi uỷ. Đối với những việc và những 

đồng chí cần phải giúp đỡ, đồng chí tích cực chỉ dẫn và có biện phát giúp đỡ 

thiết thực, cụ thể theo cách của mình. 

Thấy một đồng chí nêu ý kiến muốn rút “ruộng năm phần trăm” của những hộ 

xã viên có người đi công tác thoát ly địa phương. Đồng chí nghĩ ngay: Sao đồng 

chí này lại đặt vấn đề như vậy? Chính sách nói rõ là “đẻ không bù, chết không 

rút” cơ mà, chắc đồng chí đó chưa nắm vững chính sách củ Đảng. Đồng chí đến 

gặp đồng chí nọ, nói với đồng chí đó những hiểu biết của mình về chính sách 

của Đảng. Nhờ đó, đồng chí nọ đã kịp thời rút bỏ ý kiến sai lầm của mình. 

Trong một phiên họp chi uỷ, một đồng chí nêu vấn đề không trả hoa lợi cho 14 

mẫu hồ ao của xã viên mà hợp tác xã quản lý. Biết đồng chí này cũng chưa thật 

quán triệt chính sách hợp tác hoá của Đảng, nhưng đồng chí Đống không phát 

biểu ngay tại hội nghị. Sau cuộc họp, đồng chí gặp riêng và gợi ý trao đổi với 

đồng chí đó: “Ao hồ chưa công hữu, hợp tác xã không trả hoa lợi cho xã viên có 

đúng chính sách không?…” Khi đồng chí đó nhận ra vấn đề, tự mình đưa ra hội 

nghị chi uỷ bàn bạc lại và xin rút ý kiến cũ của mình. Đồng chí nghĩ rằng : làm 

như vậy vừa giữ được uy tín cho đồng chí, vừa nâng cao được trình độ nhận 

thức chính sách cho chi uỷ, giúp cấp uỷ công nghiệp thêm kinh nghiệm công tác. 

Để giúp đảng uỷ xã nắm được tình hình, sau khi giúp đỡ chi uỷ nhận ra hoặc 

uốn nắn những lệch lạc trong công tác, đồng chí thường báo cho đảng uỷ biết để 

theo dõi giúp đỡ chi uỷ. 

Chưa được học nhiều, hiểu rộng, nhưng đồng chí Dống có nhiều kinh nghiệm về 

công tác Đảng, công tác quần chúng. Đồng chí tận tình giúp đỡ lớp cán bộ trẻ, 

đảng viên mới trong công tác thực tế, giúp họ trau dồi đạo đức cách mạng. Đồng 

chí hết sức cố gắng rèn luyện mình, nêu gương tố để các đồng chí noi theo. 

Đồng chí nghĩ rằng muốn giáo dục được đảng viên mới, giáo dục quần chúng, 

trước hết mình phải gương mẫu. Mặc dù  đời sống túng thiếu, gặp nhiều khó 

khăn, nhưng đồng chí Đống không tơ hào một hạt thóc, củ khoai của tập thể. 



Những khó khăn trong đời sống không làm giảm nhiệt tình công tác của đồng 

chí. Từ các cuộc họp chi bộ đến các cuộc họp ở huyện, tỉnh phải đi bộ xa, đồng 

chí Đống không bao giờ bỏ họp hoặc đi chậm. Noi gương đồng chí, các đảng 

viên ở Liên Hoà đã rèn luyện được tác phong đi họp đúng ngày, giờ quy định, 

tham gia sinh hoạt Đảng và các sinh hoạt khác trong thôn xóm một cách đều đặn 

và có nền nếp. 

Năm nọ, đồng chí Đống trúng cử vào Hội đồng nhân dân tỉnh. Thấy phải đi lại 

họp hàn nhiều và vất vả mà lại không có xe đạp, Ủy ban hành chính xã phân 

phối cho đồng chí một phiếu mua xe đạp. Chưa có tiền, đồng chí đem trả lại 

phiếu, nhất định không chịu vay tiền của hợp tác xã để mua xe đạp. Thấy nhà 

cửa của đồng chí còn lụp xụp, anh em trong đảng uỷ bàn mua chịu gạch về xây 

nhà. Nhưng đồng chí một mực từ chối và nói: “Hai ông bà già tôi ở thế này đủ 

rồi!. Vay thì dễ. Nhưng rồi lấy đâu mà trả tập thể. Tôi vay được thì người khác 

cũng vay được. Vốn liếng của tập thể phải để đầu tư vào sản xuất. Vả lại, hiện 

nay nhiều công trình công cộng trong xã như nhà mẫu giáo, kho tàng của hợp 

tác xã,… chưa có gạch xây. Gạch có ít lại đem làm nhà riêng cho cán bộ, lương 

tâm người đảng viên, người cán bộ lãnh đạo không cho phép tôi làm như vậy”. 

Trong ý nghĩ của mình, đồng chí còn đề phòng những ngời xấu có thể lợi dụng 

hành động không gương mẫu đó của mình, cũng xin mua gạch xây nhà, thì hết 

gạch của hợp tác xã. Song đến khi thực tế xảy ra hiện tượng có người muốn mua 

gạch ngói hộ đồng chí để tìm cách mua riêng cho họ, đồng chí mới nói cho đảng 

uỷ rõ vì sao mình không mua. Bằng những hành động thực tế như vậy, bác đã 

giúp anh chị em nâng cao được nhận thức về vai trò gương mẫu của người cán 

bộ, đảng viên và biết cảnh giác với những tình toán cá nhân chủ nghĩa của một 

số đồng chí mình. 

Một hôm đồng chí sang công tác ở thôn bên cạnh, gặp bà con xã viên đang tát 

hồ bắt cá. Vốn thương yêu, quý mến người đảng viên già tận tụy, gương mẫu, bà 

con mời đồng chí mua cá và đưa lên một con chừng hai ki-lô-gam. Đồng chí từ 

chối. Bà con lại đưa một con khác cân được 0,8 ki-lô-gam. Đồng chí ngần ngừ 



và hỏi tiêu chuẩn phân phối cho bà con xã viên, rồi nói: “Tôi không trực tiếp sản 

xuất, được bà con chiếu cố cho mua là quý rồi. Tôi không thể ăn hơn tiêu chuẩn 

phân phối cho bà con”. Cuối cùng đồng chí mua một con 0,4 ki-lô-gam. 

Đối với việc ăn uống, chè chén, đồng chí Đống không những không ưa, mà còn 

tích cực phê phán. Đồng chí giữ cho bản thân và chú ý giữ gìn cho các đồng chí 

khác. Đồng chí rất buồn và tỏ ra bực bội khi thấy đồng chí mình ăn tiêu vào tiền 

của tập thể. Đồng chí tự trách mình chưa theo sát giúp đỡ các đồng chí, và nghĩ: 

Đồng chí mình có khuyết điểm là do chủ quan không giữ mình, không coi trọng 

rèn luyện đạo đức cách mạng giác ngộ. Nhưng chi bộ không kịp thời phát hiện 

để ngăn chặn, thì cũng có phần thiếu sót. Đồng chí luôn luôn nhắc nhở các chi 

bộ phải hết sức chú trọng công tác quản lý đảng viên, thường xuyên giáo dục, 

rèn luyện phẩm chất đạo đức cho đảng viên. 

Trong gần 30 năm phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân, đồng chí Đống đã trải qua 

những lúc vào sinh ra tử. Từ trước đến nay, những lúc gặp gian khổ, nguy hiểm, 

đồng chí sẵn sàng nhận phần khó, phần hy sinh về mình với tấm lòng vì dân, vì 

Đảng và với tình thương yêu đồng chí chân thành. Trong kháng chiến chống 

thực dân Pháp, đồng chí đã cùng các đồng chí ở địa phương lăn lộn với phong 

trào, gắn bó với quần chúng. Những lúc gian nguy, đồng chí không hề lùi bước. 

Từ ngày hoà bình được lập lại, trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và 

chống Mỹ, cứu nước, tuy tuổi nhiều hơn, sức yếu dần, nhưng đồng chí Đống 

không một phút rời bỏ phong trào, luôn sát cánh cùng các đồng chí chung quanh 

chăm lo vun đắp cho lớp cán bộ trẻ, đảng viên mới trưởng thành xây dựng đất 

nước và làng xóm. 

Đối với từng đồng chí, với lớp người trẻ tuổi tràn đầy sức sống, bao giờ đồng 

chí cũng trân trọng, gần gũi, yêu quý giúp đỡ và động viên. Ấy thế mà đồng chí 

vẫn ân hận: Liên Minh là một xã có thành tích khá về phong trào bổ túc văn hoá. 

Đảng viên trẻ, lại có trình độ văn hoá cấp hai và một số đạt trình độ cấp ba. 

Nhưng đồng chí cùng với đảng bộ bồi dưỡng, giúp đảng viên trẻ biết áp dụng 

những hiểu biết về văn hoá, khoa học của mình vào sản xuất và tiếp thụ khoa 



học, kỹ thuật một cách mạnh mẽ hơn nữa. Ở Liên Minh hiện nay đã có phong 

trào đưa khoa học, kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, nhưng chưa thật mạnh mẽ 

và rộng khắp. Đồng chí Đống cho rằng : Những hạn chế đó chính là do mình 

chưa nhận thức đầy đủ những yêu cầu mới của cách mạng để nâng cao chất 

lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên về mọi mặt, nhất là nâng cao trình độ văn hoá, 

năng lực quản lý kinh tế, quản lý kỹ thuật sản xuất cho đảng viên. 

Nhắc đến tấm gương tận tuỵ với Đảng, tận tình với đồng chí, các đồng chí cấp 

uỷ ở địa phương thường nói với nhau: Nếu chúng ta có nhiều cốt cán gương 

mẫu, biết cách thông việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và sự hoạt động của tổ 

chức đảng mà rèn luyện, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên như đồng chí Đống, thì 

nhất định có thể xây dựng được một đội ngũ cán bộ, đảng viên có chất lượng 

cao, hoàn thành tốt được mọi nhiệm vụ của Đảng. 


